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e CONSERVATORIUM
AAN ZEE

Dit is de Nieuwjaarsbrief van de leerlingen Woord van het Conservatorium aan Zee.
Zij dromen van een fantastisch nieuw jaar vol magie en zoetigheid!

Oostende!
Wij zijn de zon, de zee, de storm.
Wij zijn het blauw, fel licht, ook ruisende stilte.
Eindeloos met elkaar
Oostendenaars zijn tovenaars!
Voor 2020
wensen wij nog meer magie:
We fonkelen en houden ouderen gezelschap.
Wafels bakken, lachen, verhalen delen.
Samen vliegen over de stad, even zweven,
alles vergeten en het snoepjes laten regenen.
We toveren autoloze dagen
Lege straten
Met struiken, bloemen, van crépepapier
Bomen met appels, en kauwgomballen
Veel fietsen, skaten, sjotten
JA JA JA, samen ravotten.
Hocus Pocus Pas en Hopla
Alle vuilnis verdwijnt
Geen hondendrol op de stoep
De meeuwen zingen een aria
De stad blinkt als een toverbal.
Geen woorden als haastig, hoekig of mistig
nooit ziekig of verdrietig of listig
We gaan voor guitig, uitbundig en romig
Hocus Pocus Pas en Hopla
Zandkorrels zijn pepermuntzaadijes
De zee, een Chocolade-Oceaan
Stoeptegels worden Marsepeinen

voor onverzettelijk

voor optimistisch

voor samen

voor toverachtig

voor elkaar

voor nooit alleen

voor doordacht

voor Explosief Oostende (vuurwerk)
Een stad om van te snoepen.
Dat wensen wij!
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